
   

Indien je in het vervolg per e-mail wilt verwittigd worden of  per post, gelieve uw adres door te geven via 

ghkhoutland@gmail.com of 050/211889; meer informatie over de kring: www.heemkunde-torhout.be 

 

 Met steun van: 

  
  

Voorstelling Het Houtland 
 jaarboek 2025 

 

De voorstelling van het jaarboek 2025 komt eraan. Verwacht je niet aan auteurs die hun artikel 
voorlezen. Ze vertellen of tonen aspecten die in hun artikels niet werden opgenomen. Dat kan 
gaan over een anekdote of een stukje film of nog iets anders. 
Wie zijn lidgeld voor 2025 betaalde, ontvangt het jaarboek van 2025. Je kan jezelf zo snel 
mogelijk verzekeren van het jaarboek van 2026. Bij ontvangst van het jaarboek 2025 vind je 
daartoe de nodige informatie. Mocht je nog geen lid zijn, neem dan vrijblijvend contact op. Er 
zijn enkele exemplaren gedrukt voor wie het jaarboek cadeau wil doen. 
 
De inhoud van het jaarboek ik opnieuw rijk. Er zijn acht artikels, naast het activiteitenverslag 
van de kring. Ze behandelen verschillende onderwerpen.  
Hier alvast een heel korte samenvatting: 

- Nele Vanholme schreef een artikel over wat RAAP-medewerkers vonden tijdens de 
archeologische zoektocht in het centrum van Torhout in 2021-2023. 

- De vondst met een metaaldetector vormde voor Jan Dedeyne aanleiding voor een 
artikel over het bezoek van Leopold II aan Torhout in 1873. 

- Hendrik Vandeginste staat stil bij enkele overgebleven brandzekeringsplaatjes in 
Torhout. 

- Rik Deketelaere zocht op welke Torhoutenaars aanwezig waren bij een treinramp in 
Marquise tijdens hun vlucht in oktober 1914. 

- De band tussen de stad en voormalig Europees Commissievoorzitter en ereburger 
van Torhout Jacques Delors werd door Frans Vanclooster onder de loep genomen. 

- Jan Dedeyne dook in de rijke geschiedenis van de Krommenhaakkermis-
Wijkenkermis. 

- Gilbert Decloedt beschrijft wat zijn neef Charles Dekeyser in Duitse concentratie-
kampen meemaakte en hoe hij met deze zware gebeurtenissen achteraf omging. 

- Paul Deman vertelt het verhaal van de Vredeskapel sinds het einde van de Tweede 
Wereldoorlog. 

- Afsluitend vond je een activiteitenverslag van 1 september 2024 t.e.m. 31 augustus 
2025. 

 
Naast het jaarboek geven we een zicht op de activiteiten van de kring van het voorbije en 
komende jaar. Ook de tijdelijke tentoonstelling over de bevrijdingsstoet in 1945 op Don Bosco 
‘Er was eens 80 jaar geleden het begin van de vrede’ kan je bekijken. Met een eindejaarsdrink 
nemen we afscheid van het jaar, maar niet van elkaar. We hopen na de avond in december in 
2026 bij verschillende activiteiten te ontmoeten. 
Tot dan! 
 

Wanneer: donderdag 4 december 2025, 20.00u Vanaf 19.30u zijn we aanwezig. 
Waar: CC de Brouckere, Congreszaal (niet Club de B), Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout 
Wie: voor iedereen die interesse heeft in Torhout 
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